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Meditatie.   
 
Na de zomerperiode is de herfst aangebroken.  
Je kunt de jaargetijden nooit los van elkaar zien en wat dat 
betreft zit ook de kerkelijke beleving heel sterk gekoppeld aan 
kenmerken van de verschillende jaargetijden.  
 
In het voorjaar zaaien we en ook in de bijbel zien we dat er 
gezaaid wordt. Het bekendste gedeelte is wat dat betreft de 
gelijkenis van de zaaier. Het evangelie, de Bijbelse boodschap, 
het geloof, het wordt gezaaid op de wereld in de harten van 
mensen. Dat Jezus het vergelijkt met zaaien betekent dat meteen 
duidelijk wordt dat het evangelie, dat de Bijbelse boodschap, het 
geloof niet bedoeld is om nu in de mensenharten als een zaadje te 
blijven zitten. Nee het moet ontkiemen, het moet wortelen, het 
moet groeien en het moet bloeien. Dit is een belangrijk accent, 
het moet leven komen, het moet stevigheid krijgen en het moet 
zichtbaar worden als een prachtige bloem.  
Het is de bedoeling dat dat gaat gebeuren bij gelovige mensen 
waarin dat geloofszaadje is geplant, dat moet gebeuren bij de kerk 
die bestaat uit mensen waar dat geloof tot groei en bloei is 
gekomen.  
 
Dat is het voorjaar en de zomer maar nu komt de herfst en de 
herfst is het jaargetijde van de oogst, kortom het geloof moet 
vrucht voortbrengen.  
Ongetwijfeld hebt u daar al veel preken over gehoord, 
Bijbelgedeelten over gelezen, en ook liedjes over gezongen.  
Maar dit is wel het spannendste jaargetijde, want met die vrucht 
kom je de winter door. Mensen in de tijd van de bijbel waren 
enorm afhankelijk van de vrucht die voortgebracht werd, een 
slechte oogst betekende honger en misschien wel dat je het zelfs 
niet overleefde. Dat gevoel kennen wij eigenlijk niet, dus daarom 



 

  

 
het ook veel minder heftig bij ons binnen wanneer Jezus de 
vergelijking maakt met de gewassen die vrucht dragen.  
Maar ik denk dat het goed is om ons te realiseren dat het leven van 
de mens zich steeds weer afspeelt rond die vier jaargetijden en 
dat we soms in de lente zitten, soms in de zomer, of in de herfst 
maar dat het ook winter kan zijn in ons leven. En wat is het dan 
belangrijk dat het geloof, het geloof van jezelf maar ook dat van 
de ander, vrucht heeft gedragen want daarmee kunnen we de 
winter door. Het geloof van jezelf maar ook dat van de ander kan 
iets betekenen in de leven van jezelf en van de ander. Wat is het 
mooi dat je de ander een hart onder de riem kunt steken of iets 
voor de ander kunt doen, met je geloof, vanuit je geloof, maar ook 
dat die ander jou een hart onder de riem kan steken en een 
helpende hand kan bieden vanuit zijn of haar geloof. En wat het 
bijzondere is, die jaargetijden spelen zich niet bij een ieder in 
dezelfde periode af, dus wanneer de één in de zomer zit dan mag 
zijn of haar geloofsbloem schitteren in de winter van de ander.  
En wanneer de één in de herfst de vruchten van zijn of haar geloof 
verzameld mag er gedeeld worden met mensen die de vrucht hard 
nodig hebben om op de been te blijven of om zelf weer het geloof 
te zaaien. 
 
Het is mooi om zo die combinaties te zien met alledaagse dingen 
die wij door ons vooruitgang misschien wat kwijt zijn geraakt maar 
die nog steeds enorm actueel zijn wanneer we de vergelijkingen 
die Jezus maakt kunnen volgen. 
Ik hoop dat we in de komende wintertijd ook het geloof mogen 
zien groeien, bloeien en vrucht mogen zien dragen. 
 
Jouke Droogsma. 
 
 
 
Gescheurd of niet, het leven baant zich nieuwe wegen 
En vindt juist in de barsten een nieuw begin 



 

  

 

Bericht van de kerkenraad 
 
De kerkenraad laat u weten dat onze predikant Jouke Droogsma 
zich ziek heeft gemeld. Dit is een vervelende situatie voor zowel 
Jouke en Anne als onze gemeente. Op dit moment informeren we u 
als gemeente met dit korte bericht. We houden u op de hoogte van 
de vervolgstappen. 
 
Namens de kerkenraad, 
Froukje Poelman, scriba 
 
 
 
Klokkentoren 
 
Na meer dan 30 jaar het kerkblad voor onze gemeente te hebben 
verzorgd, wordt het tijd om het stokje door te geven. 
De Klokkentoren komt op dit moment 4x per jaar uit, van te voren 
komen we als redactie eenmalig bij elkaar.  
Als alle kopij dan binnen is doen we de layout, zodat er weer een 
leesbaar kerkblad ontstaat, dan stuur ik het door naar de drukker 
die het klusje verder af maakt. Daarna bezorgen we de 
Klokkentorens bij de bezorgers die op hun beurt er weer voor 
zorgen dat ze op de juiste adressen bezorgd worden.  
 
Dus…. 
Gevraagd: Redactielid voor de Klokkentoren! 
Aanmelden voor 1 december bij Tiny Veenstra of Meintje Hoekstra.  
 
Namens de redactie: Femmie Raggers 
 
 
 
 



 

  

 
Startzondag Ter Holten, Olde- en Nijeberkoop 
 
Op 24 september was de startzondag, de eerste keer samen met 
Olde- en Nijeberkoop. 
In het MFC van Nijeholtpade stond om 10.30 uur de koffie met door 
thuisbakkers gebakken cake voor ons klaar. 
Om 11.00 uur begon de dienst met het zingen van het lied Samen 
in de naam van Jezus.  
Tijdens de dienst werd er gepuzzeld. De zondag ervoor werden er 
puzzelstukjes uitgereikt en met die stukjes moest er een plaatje 
gemaakt worden. Als snel waren er een aantal aanwezigen druk 
bezig met het leggen van de puzzel. Dat viel nog niet mee.  
Het bleek dat er vier belangrijke stukken ontbraken. 
Vier gemeenteleden werden thuis gebeld en na hun toestemming 
opgehaald.  
Ze kwamen met vier handen aan.  
Daarmee werd de afbeelding van een gebrandschilderd glas uit 
Taizé duidelijk. Op de schouders van een kind lagen twee handen. 
Het kind hield één van de handen vast.  
Dit staat symbool voor de verhouding van God en mens.  
Tussendoor werden er liederen gezongen en was er een korte 
overdenking. 
Na de dienst stonden soep en broodjes klaar.  
 
Een mooie en gezellige start van het winterseizoen.  
 
 
 
 
 
 
  



 

  

 
Out of the boxdienst 29 oktober. 
 
Een “Out of the box” dienst is een laagdrempelige kerkdienst die 
anders vorm krijgt dan de traditionele kerkdiensten.  
Bij de Protestantse gemeente van Ter Holten hebben we daarvoor 
een speciale werkgroep, die ieder jaar vier van deze diensten 
voorbereidt.  
De volgende dienst is op 29 oktober in de kerk van Oldeholtpade. 
 
Zondag 29 oktober Out of the box dienst ‘De tijd terug’ 
Ja inderdaad, wintertijd, we gaan terug in de tijd, niet alleen in 
de nacht van zaterdag 28 oktober, nee ook in de dienst.  
We zouden u willen vragen om naar de kerk te komen zoals men 
dat jaren geleden deed. Vrouwen in een jurk of rok, een hoed op, 
mannen in het pak met stropdas, neem uw liedbundel van die tijd 
mee als u die nog hebt.  
We hopen op een mooie nostalgische aankleding van de dienst 
want ook de dienst zal in eerste instantie van start geen als een 
dienst van veertig, misschien wel vijftig jaar geleden…….maar 
steeds meer gaan we ons afvragen waarom deed men dat toen zo 
en waarom doen wij het nu zo en wat zegt de bijbel daarover.  
Het gaat een leuke interactieve dienst worden met misschien wel 
heel wat antwoorden op vragen die ons bezighouden. 
De dienst begint om 10.00 uur, iedereen van harte welkom! 
 
 
 
  



 

  

 

 

  4KLANK 
 
 
Via de Nieuwsbrief is er al het één en ander verteld over de laatste 
ontwikkelingen rond de 4klank. Maar toch hier ook nog even een 
woordje. 
De voorbereidingen zijn in gang om een bijdrage te leveren in de 
Gedachtenisdienst op zaterdag 25 nov. En ook wordt er alvast 
nagedacht over de Kerstdienst. 
Wij zingen graag en vinden het mooi dat Inge Joldersma, samen 
met onze dominee passende liederen uitzoekt. Zodat de teksten 
ook wezenlijk aansluiten bij wat er speelt, en elkaar kan 
versterken. 
Ons gelegenheidskoor trekt toch kalm aan steeds meer zangers 
aan. En mocht het ook iets voor u zijn, dan dan kunt u zeker 
meezingen. 
We oefenen op maandagavond vanaf 19.30 in het Kerkelijk 
Centrum. Voor elke gelegenheid waarbij we zingen plannen we 
ong. 6 repetitieavonden. Meer info rinkjesmitstra@gmail.com 
Van Harte Welkom. 
 
 
Rinkje.                            
 
 
Momenten van Gloria: het zijn van die momenten dat alles klopt, 
wanneer de hemel even open lijkt te gaan en in het licht zet wat 
donker was; momenten dat hemel en aarde elkaar raken,  
momenten van verbondenheid;  
momenten dat we kunnen ervaren: God woont bij ons. 

mailto:rinkjesmitstra@gmail.com


 

  

 

 
 
Bloemengroeten gingen naar:           
     
      
11 juni   Nijeholtpade: Femmie Raggers en Klaas de Boer 
18 juni   Oldeholtwolde:   Minke Woudstra en Antje van Gunst    
25 juni   Oldeholtpade:    Jannie van Etten en Jannie de Jong  
 
  2 juli   Nijeholtpade:      Elske Bakker en Ronald Kok  
  9 juli   Oldeholtwolde:   Jan Lageveen   
16 juli   Oldeholtpade:      Lijkele en Jeanette Zwanenburg  
23 juli   Nijeholtpade:       Geertje Elzinga en Ginie Hofstra 
30 juli   Oldeholtwolde:    Karst Woudstra 
 
 6 aug.   Oldeholtpade:     Els Boonemmer 
13 aug.  Nijeholtpade:     Jouke en Anne Droogsma 
20 aug.  Oldeholtwolde:   Grietje Damstra  
27 aug.  Oldeholtpade:     Fedde en Immy v/d Zwaag 
 
  3 sept. Nijeholtpade:      Gerrie Kanis en Jeltje de Haan ( Katlijk)   
10 sept. Oldeholtwolde:    Antje Prakken  
17 sept. Oldeholtpade:     Japke Nolles 
24 sept. Nijeholtpade:     Klasien Smitstra en Timon de Vries 
  
 1 okt.  Oldeholtwolde:   fam. Reijm   
 8 okt.  Oldeholtpade:      Jeanette Zwanenburg, Henk Raggers, 
                                      Pieter Oenema en Hans Visser. 

http://www.google.nl/url?q=http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-bloemen-mix-i19137.html&sa=U&ei=x4dzU_GuMevYygPqi4CgAw&ved=0CEIQ9QEwCg&usg=AFQjCNHUkl63AStznxGJ4NLQmOuVYbbQig


 

  

 
 
Kerkdiensten Protestantse Gemeente Ter Holten   
      van 15 oktober 2023 t/m  25 februari 2024     
  

datum Plaats Tijd Voorganger Bijzonderheden 
15 okt.  Nijeholtpade 10.00 u ds. G.P. den 

Hollander 
 

22 okt. Oldeholtwolde 10.00 u ds. D. Deuzeman  Coll. Wereld 
Diaconaat  

29 okt.  Oldeholtpade  10.00 u ds. J. Droogsma   Out of the Box 
dienst 
Koffiedrinken! 

 5 nov.  Nijeholtpade 10.00 u Jeroen knol   Coll. Zending    
12 nov.    Oldeholtwolde  10.00 u ds. J. Droogsma                         H.A. H.A. Coll. 
19 nov. Oldeholtpade 10.00 u ds. G.P. den 

Hollander                         
 

26 nov.  Nijeholtpade  10.00 u ds.J.Droogsma Eeuwigheidzondag 
koffiedrinken 

 3 dec. Oldeholtwolde 10.00 u Ds.D. Deuzeman 1e advent coll.  
Kind. in de Knel  

10 dec. Oldeholtpade 10.00 u ds. J. Droogsma 2e advent coll. 
Kind. in de Knel 
Koffiedrinken! 

17 dec.  Nijholtpade 10.00 u Jeroen Knol  Coll. Binnenl. 
Diaconaat  

24 dec.    Oldeholtpade  10.00 u ds. J. Droogsma    
25 dec. Nijeholtpade 

  
10.00 u ds. J. Droogsma                        Kerst Coll.  

 
31 dec.  Oldeholtwolde 19.30 u ds. J. Droogsma Oudejaarscoll. 
 7 jan.  Oldeholtpade 10.00 u ds. J.Droogsma koffiedrinken  
14 jan.  Nijeholtpade 10.00 u Jeroen Knol  
21 jan. Oldeholtwolde 10.00 u ds. J. Droogsma   H.A. H.A. collecte 
28 jan. Oldeholtpade  10.00 u ds. J. Droogsma  
 4 febr. Nijeholtpade 10.00 u Jeroen Knol  
11 febr. Oldeholtwolde 10.00 u  ds. J. Droogsma   
18 febr. Oldeholtpade  10.00 u ds. G. Venhuizen Koffiedrinken 
25 febr. Oldeholtwolde 10.00 u mevr. G. de Haan   



 

  

 

Collectes gemeente Ter Holten 
 
 2 juli         Nijeholtpade         €   57,85   
 9 juli         Oldeholtwolde        €   42,60   
16 juli        Oldeholtpade          €   36,10   
23 juli        Nijeholtpade          € 136,20     Out of the box Dienst  
30 juli        Oldeholtwolde        €   47,20   
 
 6 aug         Oldeholtpade         € 104,75    
13 aug        Nijeholtpade          €   84,30  Samen met Oldeberkoop  
20 aug        Oldeholtwolde        €   34,85  
27 aug        Oldeholtpade          €   41,50   
 
 3 sept        Nijeholtpade          €   22,65                  
10 sept       Oldeholtwolde        €   23,55   
17 sept       Oldeholtpade          €   39,35   
24 sept       Nijeholtpade           € 121,75  Terugkom Zondag   
 
Extra collectes :  
 
  2 juli       Nijeholtpade € 35,00  Werelddiaconaat Indonesie 
13 aug       Nijeholtpade    € 76,30  Zending Ghana  
3 sept        Nijeholtpade   € 25,10  Werelddiaconaat Israel 
10 sept      Oldeholtwolde € 34,65  Kinderen en Jongeren  
17 sept      Oldeholtpade  €  57,40 Werelddiaconaat Myanmar  
 

 



 

  

 
 
Collectes 
 
We collecteren elke zondag tijdens de dienst voor diaconie en 
wijkkas. Op de volgende zondagen zijn er bijzondere collectes bij 
de uitgang. 
 
Zondag 5 november – Zending Colombia 
Sociaal bewogen predikanten opleiden in Colombia 
 
Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen 
mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In 
deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit 
voor hun pastorale en diaconale taak? 
 
In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als 
docent praktische theologie. Met haar studenten onderzoekt ze 
wat er leeft in samenleving én kerk. Ze rust deze toekomstige 
predikanten toe om straks met hun gemeenteleden om te zien naar 
anderen. 
 
Zondag 12 november – Avondmaalscollecte 
 
Op 12 november vieren we het Heilig Avondmaal. De opbrengst van 
de collecte is voor de Stichting Opkikker. Als een gezinslid ziek is, 
kun je als gezin alle kracht gebruiken. Stichting Opkikker 
organiseert Opkikkerkdagen. Het gezin wordt de hele dag ontzorgd 
met een supergaaf activiteitenprogramma dat helemaal is 
gebaseerd op de wensen en interesses van alle gezinsleden. 
 
 
 
 
 



 

  

 
Zondag 26 november – pastoraat 
Met het oog op het einde 
 
Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht geven dat hij 
of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die 
niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De 
Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten 
de kerk, zoals bijvoorbeeld verpleeghuispastoraat. 
 
Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een 
belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van 
troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar. 
 
Zondag 3 december – Kinderen in de Knel, Oeganda 
Nieuwe kansen voor straatkinderen 
 
 
Dit is de eerste zondag van 
de kerstcampagne van Kerk 
in Actie. De komende 
weken, tot aan Kerst, 
collecteren we elke week 
voor kinderen op de vlucht.  
 
 
Dit keer voor kinderen in 
Oeganda.  
In de Oegandese hoofdstad 
Kampala leven duizenden kinderen op straat.  
Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis.  
Ze gaan niet naar school en lopen risico op uitbuiting.  
Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die 
deze kinderen opvangen en herenigen met familie in hun 
geboortedorp.  



 

  

 
Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak 
kunnen leren.  
Ook doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen 
naar de stad trekken. 
 
Zondag 10 december – Kinderen in de Knel, Myanmar 
Opvang en onderwijs voor jonge vluchtelingen in Myanmar 
 
Door de langdurige conflicten in Myanmar zijn veel inwoners van 
dit Zuidoost-Aziatische land de grens met Thailand over gevlucht. 
In het grensgebied worden kwetsbare kinderen en jongeren 
opgevangen en krijgen ze verzorging en scholing. 
Kinderen zonder identiteitsdocumenten krijgen een 
geboortebewijs: zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet, 
heeft het geen rechten en zijn de risico's op uitbuiting en misbruik 
groter. Kinderen worden bewust gemaakt van hun (mensen)rechten 
en zijn zo op de toekomst voorbereid. 
 
Zondag 17 december – Binnenlands diaconaat Nederland 
Hulp en perspectief voor mensen zonder problemen 
 

Volgens schattingen 
leven er in 
Nederland 30.000 
migranten zonder 
verblijfsvergunning. 
Velen van hen zijn 
arbeidsmigranten, 
anderen zijn na een 
mislukte 
asielprocedure in 
Nederland gebleven, 
omdat ze niet meer 
terug kunnen.  



 

  

 
Mensen zonder papieren in Nederland mogen niet werken en 
hebben geen recht op sociale voorzieningen. Onder hen zijn ook 
minderjarigen.  
Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven die 
ongedocumenteerden helpen met advies en scholing, zodat ze 
perspectief krijgen op hun leven. 
 
Zondag 24 december – Kinderen en jongeren 
 
Jozef, Maria, de herbergier, de herder, de wijzen… Het 
kerstverhaal kent talloze personages, die elk op hun eigen manier, 
met hun eigen gedachten en gevoelens, in het verhaal zitten. 
Met de Kerst Challenge, een spel van de jeugdwerkorganisatie van 
de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van deze 
personages uit het verhaal. 
Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en 
ontdekken zo meer over de Bijbel.  
Er is ook altijd een diaconaal thema in het spel verweven. 
 
Zondag 25 december – Kinderen in de Knel, Oekraïne 
Help kinderen in Oekraine de oorlog door 
 
Vallen, opstaan en weer doorgaan. De veerkracht van de mensen in 
Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog bouwen ze 
elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun 
kinderen, de toekomst van het land. Wij helpen hen graag deze 
verschrikkelijke tijd zo goed mogelijk door te komen. 
Met opvangplekken waar ze kunnen opwarmen en spelen.  
Met voedsel. Met gebouwen zodat ze naar school kunnen gaan.  
En met psychosociale hulp om trauma’s te voorkomen of te 
beperken.  
 
Bouw je mee aan een hoopvolle toekomst voor Oekraïne? 
 



 

  

 
Zondag 14 januari – Binnenlands diaconaat 
Armoede in Nederland 
 
Armoede is een groeiend probleem in Nederland: een miljoen 
mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie 
Samen tegen armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd 
door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland. 
 
De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van  
voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange termijn 
werkt Kerk in Actie samen met Schuld Hulp Maatje om mensen te 
helpen uit schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin 
terechtkomen. 
 
 
Zondag 28 januari – Jonge generaties 
 
Jongeren betrekken bij de Bijbel, dat doet de Protestantse Kerk 
door het jaar heen met een serie van 3 interactieve spellen. 
Sirkelslag is de eerste. Honderden jeugdgroepen spelen dit spel 
vanaf hun eigen locatie, waarbij ze online met elkaar in verbinding 
staan. 
 
Bij Sirkelslag staan altijd een bijbelverhaal en een diaconaal thema 
centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met 
geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een 
mooie kans om hen betrokken te houden. 
 
Zondag 4 februari – Werelddiaconaat, Bangladesh 
 
Na de watersnoodramp in 1953 werd Nederland beschermd tegen 
overstromingen. In veel andere landen moeten mensen zelf tegen 
wateroverlast vechten. Daarom collecteren we voor boeren in 
Bangladesh die lijden onder klimaatverandering. 



 

  

 
 
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering.  
Het land kampt 
steeds vaker met 
cyclonen en 
overstromingen, 
regen valt 
onregelmatiger en de 
stijgende zeespiegel 
zorgt voor verzilting 
van landbouwgrond. 
Boeren hebben grote 
moeite om te 
overleven. 
 
 
Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan 
klimaatverandering. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een 
bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij 
overstromingen niet wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen 
met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te 
zijn op rampen.  
 
Zondag 11 februari – Noodhulp Griekenland 
 
Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de 
vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven 
door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar 
veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en 
Iran in Griekenland. 
Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd. Kerk 
in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen met 
kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere 
plek. 



 

  

 
 
Zondag 18 februari – Binnenlands diaconaat 
Omzien naar gevangenen 
 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een 
korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te 
oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we 
(ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand 
om te werken naar herstel. 
 
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die 
omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen 
bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in 
de maatschappij. 
 
 
 
Zondag 25 februari – Missionair werk, kliederkerk 
 
In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa's en 
oma's de betekenis van bijbel verhalen voor hun eigen leven. Deze 
vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-zijn brengt jong en 
oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken samen. 
 
De Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken met 
materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat 
mensen van alle leeftijden samen bijbel verhalen kunnen 
ontdekken, samen vieren en samen eten. 
 
Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen. 
 
Namens de diaconie, Froukje Poelman 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesprekskring rond het maandblad Open Deur: 
 
Dit najaar start de gesprekskring op woensdag 25 oktober.  
We bespreken dan het themanummer: Ga, over een bevel of 
opdracht, op pad gestuurd worden of aanmoediging. 
Het thema wordt uit verschillende gezichtspunten belicht,  
naast verhalen uit de bijbel zijn dat ook verhalen uit de 
samenleving.  
We gaan aan de hand van een aantal artikelen in gesprek.  
Daarbij is respect voor elkaars mening en een open houding van 
belang. Als er mensen zijn die dit aanspreekt zijn ze van harte 
welkom om een keer een avond mee te doen om te kijken of dit 
wat voor hen is.  
 
Heleen Booij en Jetske van Beem 
 
 
 
  



 

  

 
Bijbelkring 
 
 
We zijn op dit moment met 8 personen en we komen om de paar 
weken bij elkaar om te praten over een bijbel gedeelte.  
Ds. Jouke Droogsma leest een bijbel gedeelte voor en dan gaan we 
samen het gedeelte doornemen om te ontdekken wat er wordt 
bedoeld . 
Het is een erg gezellig en leerzaam samen zijn.  
 
We komen samen bij Antje van Gunst en we beginnen om 19.45 
met koffie of thee. 
Je mag altijd bellen voor meer informatie. 
Tieneke Bosman 0561-689234 
 
Zou je ook eens bij ons willen aansluiten dan kan dat.  
Je kunt bellen met Tieneke Bosman 0561-689234 
 
met  
tel: 0561-689234 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

 
DONDERDAGMORGEN……..Koffietijd ! 
 
 
Gezelligheid kent geen tijd.  Zo luidt een bekend spreekwoord. 
Daar zit wel wat in, maar helemaal gaat het toch niet op.  We 
hebben tenslotte nog zoveel andere dingen te doen.  
 
Het gezamenlijke koffiedrinken betekend ook elkaar ontmoeten.                                                  
Het wordt gehouden, in het Kerkelijk centrum in Oldeholtpade 
iedere donderdagmorgen van 10 tot 12 uur.  
Er zit geen verplichting aan en de koffie is gratis.  
Maar.. wat vooral waardevol is, is de ontmoeting met je 
medemensen in een informele situatie.  
 
Gezellig  bijpraten, voor sommigen geld dan dat je je minder 
alleen kunt voelen. Er ontstaan de mooiste gesprekken.   
 
Kom eens kijken en lekker koffiedrinken, schuif gewoon gezellig 
aan.   
De sfeer is zodanig  dat iedereen zich daar welkom voelt en waar 
je gezellig kan bijpraten in een open en laagdrempelige sfeer.  
  
WELKOM DUS !!  
 
                      

 
 



 

  

 
Kerstverhaal 

De dominee zit in zijn studeerkamer. 
Hoewel het nog een paar weken duurt voordat het Kerst is, is hij in 
gedachten zich al aan het voorbereiden. Hoe vaak heeft hij al niet 
aan het Kerstverhaal woorden gegeven. De mensen kennen het 
allang, zelfs zij die niet vaak naar de kerk komen. 
De volkstelling, de reis van Jozef en Maria, de herberg die vol is, 
en de geboorte van het Kind. 
De herders. Hij zou kunnen zeggen, dat de herders waarschijnlijk 
geen stoere kerels waren, zoals altijd gedacht werd, maar 
waarschijnlijk herders die de offerschapen moesten weiden.  
Dat was misschien nieuw. 
Maar hoe vind je woorden die de diepste betekenis van het 
gebeuren weergeven? God, die komt wonen bij mensen.  
Aan het kruis zal sterven. En dat zo in woorden pakken, dat het 
binnenkomt. 
Een verhaaltje, ooit eens gelezen, schiet hem te binnen. 
Hij ziet het weer voor zich. 

Op een dorpsschool zal een Kerstspel worden opgevoerd.  
 
Juf heeft het er druk mee. Elk kind moet als het even kan,  
een rol hebben. Kandidaten voor Jozef en Maria zijn er genoeg. 
Meisjes, die goed kunnen zingen, spelen graag de rol van engelen. 
De uit de kluiten gewassen jongens kunnen zich de herdersrol wel 
inleven. De zinnen, die ze moeten uitspreken zijn niet lang. Maar 
wat moet juf met Kees? 
Kees zijn ontwikkeling loopt achter. Lange zinnen opzeggen, zit er 
niet in. Wacht, misschien kan hij de rol van de herbergier spelen. 
Hij moet bij de deur staan, als Jozef en Maria aankloppen. Hij 
hoeft alleen maar met zijn hoofd te schudden en te zeggen:  
“Wij zijn helemaal vol.” 



 

  

 
De repetities gaan goed. De kinderen komen steeds meer in hun 
rol. De herders zitten breeduit bij het namaakvuur en de engelen 
zingen uit volle borst. Jozef begint bijna als een oude man te 
lopen. Vermoeid van de lange tocht. En Maria schommelt op de 
ezel heen en weer. Kees, met een kussen onder zijn trui en met 
opa’s muts op, schudt steeds meer overtuigend zijn hoofd. En met 
meer dan teleurstelling in zijn stem roept hij: “We zitten zitten 
helemaal vol.” Juf geeft aan, dat hij geen twee keer achter elkaar 
‘zitten’ hoeft te zeggen. Voor de rest zal het vast goed gaan. 

Die dag. De school stroomt vol met ouders, opa’s en oma’s en 
andere belangstellenden. 
De herders zitten bij het vuur. Maria op de ezel en Jozef loopt met 
gebogen hoofd ernaast. Er wordt op de deur geklopt, waarachter 
Kees als herbergier zenuwachtig staat af te wachten. Het is zijn 
dag! Na vier keer kloppen doet hij de deur een klein beetje open. 
Jozef neemt het woord. Kees schudt bij voorbaat nee. Maria kijkt 
hem verdrietig aan. Kees schraapt zijn keel, maar ziet in zijn 
verbeelding tranen in Maria’s ogen.  
Dan zegt hij: “Nou vooruit, kom er dan toch maar in.” 

Het gezicht van de predikant vertoont een peinzende trek. 
Kan hij iets met dit beeld? 
Ja, kom er maar in, op de eerste Kerstdag. 
 

Maar dan is de vraag: “hoe lang mogen Jozef en Maria en het Kind 
blijven in het nieuwe jaar?” 
 
 
 
 
 



 

  

 

Waarom weggooien wat nog van waarde is?  
 
Nu, met de Kerst en Oud en Nieuw weer voor de deur, de tijd 
waarin we elkaar in de vorm van een kaartje weer gezellige  
dagen en een Goed Nieuw Jaar toewensen, willen we u vragen  
zamel de postzegels in voor het werk van Kerk in Actie.  
Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een 
mooie toekomst geven.  
 
 
Postzegels, ansicht- en geboortekaarten 
 
U kunt postzegels en ansicht- en geboortekaarten sparen voor  
het zendingswerk van Kerk in Actie en de GZB (Gereformeerde 
Zendingsbond).  
Vrijwilligers sorteren de postzegels en ansichtkaarten met veel 
zorg, kennis en aandacht.  
Vervolgens verhandelen ze de postzegels via verkoopadressen in 
Nederland en nationale en internationale beurzen.  
 
De ansicht- en geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op 
beurzen en bieden ze te koop aan via websites als Marktplaats. 
 
NB. Een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant een 
afbeelding en aan de achterzijde ruimte voor adres en postzegel. 
Dit zijn verhandelbare kaarten, ongeacht de afbeelding.  
(Bijna) alle dubbele kaarten en enkele kaarten die in een envelop 
verzonden worden, zijn oud papier.  
 
Momenteel is er nog wel handel in dubbele kaarten van Anton 
Pieck, Voor het Kind, Removos, Marjolein Bastin en Stichting 
Kinderpostzegels. 
 
 

http://www.gzb.nl/#_blank
http://www.gzb.nl/#_blank


 

  

 
Wat levert het op? 
 
In 2022 was de opbrengst € 27.633,98 (€ 24.429,68 via postzegels 
en kaarten) 
Met de opbrengt kunnen Kerk in Actie en de GZB weer veel mensen 
ondersteunen.  
In de kerk van Oldeholtwolde staat een bak waar u de postzegels, 
en kaarten in kunt doen.  
Op de oproep in de vorige Klokkentoren hebben onderstaande  
dames spontaan gereageerd dus kunt u ze vanaf nu  ook inleveren 
bij: 
  

Tieneke Bosman  
Hofsteestraat 10 
Oldeholtpade  
 
Meintje Hoekstra 

 Hoofdweg 82 
 Oldeholtpade 
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